22 PYRENEES-
ORIENTALES

Met zijn rode kleigrond en steile
hellingen was Catalonié het inspira-
tieoord van het fauvisme, de ‘wilde’

schilderkunst van Matisse. Een van de

ruigste stukjes van Zuid-Frankrijk.

68 VERLIEFD
OP DE DROME

Een groepje Nederlanders kocht een
lavendelboerderij om er chambres
d’'hétes van te maken, maar
helemaal zonder problemen ging
dat niet.

De pastiskoning uit Marseille kocht

een steenworp van de kust, die nog

43 DORPEN

32 TUSSENSTOPS
VOOR ONDERWEG

De leukste cultuurstops, buitenstops,
kinderstops, slaapstops en culistops
om de vakantie al bij de grens te
laten beginnen.

IN DE VAUCLUSE

Frankrijk zoals het is bedoeld! In de
schilderachtige dorpen van de
Luberon en de Haute-Vaucluse
lijkt de geschiedenis op straat

te liggen.
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Met gratis

vakantiegids
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Bureau voor
Toerisme!
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in de jaren vijftig lle de Bendor en
Ile des Embiez, twee eilanden op

altijd kunnen worden bezocht.
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ben geen Fransman, maar een Ca-
talaan,” lacht Jean-Frangois Deu
als ik een opmerking maak over zijn
rijgedrag. Omdat hij ons per se zijn

nieuwste wijngaard wil tonen, heeft
de wijnboer ons op sleeptouw genomen over de Route des
Vignobles, een kronkelweg door de heuvels van Banyuls-sur-
Mer. Benvinguts al Pais Catala stond er ergens op een bordje,
toen we de oostelijke Pyreneeén binnenreden: ‘welkom’ in
het Catalaans. Van een afscheidingsbeweging zoals in Cor-
sica of Baskenland is in deze streck geen sprake, verzekert
Jean-Frangois, maar de mensen zijn er wel meer op Catalonié
dan op Frankrijk gericht. Het noordelijk gelegen Narbonne
is een nobele onbekende en als de inwoners van Perpignan
willen winkelen, trekken ze naar Girona.

Jean-Francois Deu is de eigenaar van Domaine du Traginer,
cen relatief klein wijndomein waar hij collioure maakt, cen
‘gewone’ rode wijn of rosé, en ook banyuls, een zogenaamde
vin doux naturel, een zoete wijn die zijn hoge suikergehalte
uit de druiven haalt. Banyuls is meestal rood en de productie-
wijze vertoont gelijkenissen met sherry: er wordt brandewijn
aan toegevoegd om de gisting te stoppen, waarna de wijn
op vat wordt bewaard, minstens tweeeénhalf jaar voor een
banyuls grand cru. Die omslachtige werkwijze vraagt echter
flink wat investeringen en als zelfstandige wijnboer is Jean-
Francois Deu dan ook een curiosum in Banyuls-sur-Mer.

Omdat hij, ondanks de stenige ondergrond, minstens de helft
van het jaar op blote voeten rondloopt, staat Jean-Frangois
bovendien bekend als een rare snuiter, maar iedereen is het
erover eens dat hij zijn vak kent als geen ander. De wijnboer
is gespecialiseerd in biologische wijn: zijn enige meststof is
compost, hij bespuit zijn druiven niet en hij houdt er rom-
melige wijngaarden op na waarin alleen met de hand kan
worden geplukt.

Ook Patricia Barthas geniet in Banyuls-sur-Mer bekendheid
dankzij haar bijzondere manier van werken: ze noemt zich
cactocultrice. Gewapend met een spaghettitang verzamelt ze
al twintig jaar lang de stekelige vruchten van cactussen die
op de kliffen langs de kust groeien. Van deze figues de bar-
barie (cactusvijgen) maakt ze jam, vruchtensap, siroop, azijn
en bier. Sinds 1999 oogst ze niet alleen van wilde cactussen,
maar verbouwt ze ook haar eigen soorten (zoals alog vera).
Door het hoge aantal zonne-uren en de droge bodem is dit
een ideale streek voor cactusachtigen.

Inspiratieoord van Matisse
Op een steenworp afstand van Banyuls-sur-Mer ligt Col-
lioure, vroeger hét kunstenaarscentrum van de Cote Ver-

meille, zoals de kust hier vanwege zijn rode gesteente wordt
genoemd. In 1905 streek de berooide schilder Henri Ma-
tisse neer in Collioure; het heldere licht beviel hem en de
veelkleurige huisjes inspireerden hem tot het fauvisme, een




COLLIOUI

kunststroming die tegenwoordig nog wordt beoefend door

e

de vele zondagsschilders die het adembenemende licht pro-
beren te vangen. Collioure wordt ook wel het ‘Nice van de
Cote Vermeille’ genoemd. Zelfs buiten het seizoen is het er
enorm druk, waardoor het stadje wat aan authenticiteit heeft
verloren, maar het blijft heerlijk om verloren te lopen in de
kronkelige en vaak steile straatjes. Collioure heeft een fotoge-
nieke oude haven, omringd door een charmant kerkje en het
zevenhonderd jaar oude kasteel van de koningen van Mal-
lorca, dat nu dienst doet als expositieruimte voor moderne
kunst. Recht tegenover het kasteel ligt echter een veel interes-
santer ‘museum’: de Hostellerie des Templiers. In dit hotel-
restaurant liet René Pous, de vader van de huidige eigenaar
Jojo Pous, schilders overnachten in ruil voor schilderijen en
tekeningen. Het resultaat is een kunstcollectie met werken
van Matisse, Dali en Picasso.

Collioure is erkend als site remarquable du goit. Dat heeft
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het stadje te danken aan zijn wijn en zijn croquants, harde
biscuits van kruimeldeeg met amandelen erin, maar vooral
aan de ansjovis die hier al sinds de oudheid wordrt verwerkt.
Bij het binnenrijden van het stadje passeer je Maison Roque,
een opvallend roze huis waar sinds 1870 ansjovis wordt ver-
kocht. Tegenwoordig is Maison Roque er alleen nog voor
de toeristen: op de bovenverdieping zitten een paar dames
die nog met de hand ansjovis ontgraten en verpakken, maar
om te voldoen aan de Europese regelgeving verhuisde de pro-
ductie in 1998 naar ¢en gloednieuw industrieterrein buiten
de stad.

Perpinya

We laten de zandstranden van de Céte Vermeille rechts liggen
en verlaten Collioure via de N114, die ons rechtstreeks naar
Perpignan brengt. De weg leidt over een brede vlakte waar

Boven: Maison
Rogue in
Collioure ver
xoop! ansjovis
sinds 1870

Midden:
PortVendres, vis-
serplaats fussen
Bonyuls-surMer
en Collioure

Links: Patricia
Barthas, cacfocul
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surier, plukt

de vruchten van
cactussen langs
de kust om er jam

onder meer perziken, nectarines, komkommers, tomaten en > van fe maken

ZOMER 2011 25



Een markiviouw
in Perpignan
verkoopt levende
slakken voor de
cargolada, een
Catalaans voor
gerecht waarveor
slakken worden
geraosterd op
een vuur van
wijnranken

les Toiles du
Scleil, Cata-
laanse stoffen
die onder meer
worden gebruikl
voor espadrilles
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salade worden gekweekt. De streek gaat er prat op dat ze in
geval van oorlog volledig zelfvoorzienend zou zijn.

Midden in die gigantische moestuin ligt Perpignan. De hoofd-
stad van het departement Pyrénées-Orientales heeft weinig
uitgesproken trekpleisters en toch mag een stop in Perpignan
niet op het programma ontbreken. Het is heerlijk flaneren
in de smalle, verkeersarme straatjes en je kunt er bijzonder
lekker eten tegen schappelijke prijzen. Het Paleis van de Ko-
ningen van Mallorca is zeker cen bezoek waard, maar sluit
dan wel aan bij de gratis rondleiding, want anders zijn de
lege zalen vrij teleurstellend. Bezoek ook de kathedraal Saint-
Jean, een van de beste voorbeelden van Zuid-Franse gotiek.
Vooral de aangrenzende Campo Santo is de omweg waard.
Je vindt een soortgelijke begraafplaats alleen in Pisa: vier
fraaie bogengalerijen omsluiten een vredig grasveld, waar
vroeger de grafmonumenten van de rijke families van Per-
pignan stonden.

Niet ver daar vandaan ligt de Place de la Loge, het historische
hart van de stad. Van juni tot augustus worden hier regel-
matig sardanes vertoond, de traditionele Catalaanse dansen.

gFRANKRUK—WEETJE: DE HONDERD FRANSE DEPARTEMENTEN ZUN GENUMMERD NAAR HUN ALFABETISCHE VOLGORDE; PYRENEES-ORIENT

Op enkele passen van dit plein staat Le Castillet, ook wel
Le Chatelet genoemd. Her statige gebouw was vroeger de
stadspoort en deed ooit dienst als staatsgevangenis. Vandaag,
is er een interessant streekmuseum gevestigd. Le Castiller lige
helaas naast een verschrikkelijke drukke verkeersas, maar let
ook op het pittoreske kanaaltje en de prachtige bioscoop in
art-nouveaustijl naast de oude stadspoort. Aan de overzijde
van het kanaaltje, niet ver van de rivier Tét, ligt La Galinette,
een van de beste visrestaurants van de Roussillon en een ver-
tegenwoordiger van de internationale slow food-beweging.
De Catalaanse keuken wordt gekenmerkt door de combina-
tie van vis en vlees, en op de kaart van La Galinette staan ver-
rassende gerechten, zoals sint-jakobsschelpen met ham van
zwarte Bigorrevarkens. Een ideale inleiding op de keuken
van de streek, die zich uiteraard niet alleen beperke tot enkele
kustdorpen en dus trekken we het binnenland in.

Versterkte steden
De oostelijke Pyreneeén hoorden ooit bij Spanje, dus toen
de Franse koning het gebied in 1659 in handen kreeg, had
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hij goede redenen om deze streek te voorzien van verdedi-
gingswerken. De burchten van Mont-Louis en Villefranche-
de-Conflent zijn het werk van maarschalk Vauban en werden
in 2008 erkend als werelderfgoed. Met zijn 1580 meter is
Mont-Louis de hoogst gelegen vestingplaats van heel Frank-
rijk. De vesting werd in de zeventiende eeuw gebouwd in op-
dracht van Lodewijk XIV en bestaat uit een citadel en een
lager gelegen, volledig ommuurd stadje met een vriendelijke
uitstraling. De citadel biedt nog steeds onderdak aan een ka-
zerne en kan alleen in juli en augustus worden bezocht, maar
de stadsmuren kun je het hele jaar door bezichtigen. Breng
zeker ook een bezoek aan de zonneoven, die bestaat uit meer
dan duizend spiegels. Zo wordt de zonnestraling gebundeld
om energie af te geven. De bezichtiging is heel interessant; we
zien hoe een houten plank meteen ontbrandt en een stalen
staaf al smelt na twee seconden.

Tets ten noorden van Mont-Louis ligt het vredige Villefranche-
de-Conflent met zijn middeleeuwse straatjes. Erg leuk zijn de Mont-Louis, een vestingplaats op 1580 meter
smeedijzeren uithangborden die aanduiden welke vakwerker

in elk huis aan het werk is. Heel wat ambachtslui en winkels
met Catalaanse producten zijn hier gevestigd, waardoor het
hier altijd aangenaam druk is. Nog een bijzonderheid van de
streck: op de deuren hangen vaak distels die als barometer
dienen: als ze dicht gaan, wordt het slecht weer. Villefran-
che dateert al uit de elfde eeuw, maar het was Vauban die
het voorzag van stadsmuren met twee boven elkaar liggende
galerijen. Een ondergrondse trap met welgeteld 734 treden
brengt je naar het Fort Libéria, op de heuvel Belloch. Vooral
het uitzicht is er indrukwekkend, met de bergen in de zon en

de binnenstad van Villefranche aan je voeten. Ook een aantal
kleinere dorpen uit de omgeving, zoals Prats-de-Mollo-la-
Preste, werden door Vauban van verdedigingswerken voor-
zien. Het ommuurde stadje Castelnou is veel ouder maar niet
minder interessant: het ligt tegen een steile heuvel die wordt
gedomineerd door de ruines van een kasteel.

Niet ver van Villefranche-de-Conflent ligt het kleine kuur-
stadje Vernet-les-Bains, van waaruit we te voet vertrekken
‘naar een van de grootste trekpleisters van de hele streek: de
abdij van Saint-Martin-du-Canigou. Die is gebouwd op een
steile rots en om er te komen ben je al snel veertig minuten
aan het puffen. Maar de klim loont de moeite: de romaanse
abdij ligt midden in het groen en het is niet verwonderlijk dat

de monniken zich hier terugtrokken. Je kunt de abdij bezoe- >
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ken maar opgelet: tijdens de rondleiding mag niet worden
gepraat. Let vooral op de roze marmeren kapitelen van de
kloostergang. Na het bezoek klimmen we nog verder om-
hoog langs een onregelmatige trap voor een fenomenaal uit-

zicht over de abdjj en de prachtige omgeving.

We rijden vervolgens richting Prades en stoppen bij de abdij
van Saint-Michel de Cuxa, ooit een van de grootste kloosters
van Catalonié. Een deel van het benedictijnenklooster be-
vindt zich in New York: het werd opgekocht door de familie
Rockefeller en maakt nu deel uit van het kunstmuseum The
Cloisters. Wat overblijft geeft een goed idee van de omvang
van het duizend jaar oude klooster.

Natuurpracht

Het bergachtige gebied heeft wandelaars en natuurliefheb-
bers heel veel te bieden. Je kunt bijvoorbeeld naar Arles-sur-
Tech trekken, in het zuiden van het departement, en er de
Gorges de la Fou bezoeken. Die kloof geldt als een van de
smalste ter wereld: op sommige plaatsen is ze amper drie
meter breed, maar bijna tweehonderd meter diep. Er volgt
een onvergetelijke wandeling langs klaterende watervallen
en grote rotsblokken die in de kloof zijn blijven vaststeken.
Meer naar het noorden heeft hetzelfde riviertie de Gorges de

Galamus uitgesneden. Deze kloof is een stuk breder en kan
zelfs met de auto worden verkend, maar de weg is zo smal
dat je nergens rechtsomkeert kunt maken.

Qok in Ille-sur-Tét heeft erosie gezorgd voor een klein na-
tuurwonder. Ille-sur-Tét ligt in een relatief vlakke vallei die
bekend staat om zijn groente- en fruitteelt. In het juiste sei-
zoen kan je hier voor een paar euro bakken kersen, perziken
en appelen kopen. Soms is de oogst zo groot dat de boeren
je uitnodigen om het fruit zelf te plukken en gratis mee te
nemen. In een uithoek van de vallei liggen de Orgues. Dat
zijn twee miljoen jaar oude geologische afzettingen die door
erosie allerlei grillige vormen hebben gekregen. Op andere
plaatsen worden ze ‘feeénschoorstenen’, genoemd, maar hier
ziet men er orgelpijpen in. We wandelen tot aan de oostelijke
groep en worden overdonderd door hun vorm en omvang,
maar vooral door de vele kleurschakeringen, die gaan van
bijna wit, beige en oker tot lichtroze. Het beste uitzicht op
dit natuurlijke schouwspel krijg je vanaf een hoger gelegen
uitzichtpunt met een oriéntatietafel, vanwaar je ook het ge-
zellige, Catalaans aandoende stadje kunt overzien. Terwijl we
knipperend in de zon naar de woeste, hoge picken staan te
kijken, bedenken we dat de Pyrénées-Orientales wel een van
de pittigste stukjes van la douce France moet zijn.
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Abdij van Saint-Martin-du-Canigou
De abdij van SaintMartin-du-Canigou is een
beloning na een redelijk zware wandeling
bergop en biedt uiizicht op de omgeving.
Uitsluitend te bezoeken met gids [openingstif-
den: zie website).

stmartinducanigou.org

Abdij van Saint-Michel-de-Cuxa

De abdij van SaintMichelde-Cuxa, waarvan
een deel zich in New York bevindt, ligt een
beetie verloren in een prachtige omgeving.

Gesloten op zondagmorgen en feestdagen.
66500 Codalet

Orgues d’llle-sur-Tét

. Geologische afzeftingen met grillige vormen
i zorgen voor een heel indrukwekkend natuur-
¢ lijk schouwspel.

Winkelen

Confiserie du Tech

Chocolade, koekjes en de streeklekkernij
croquants: in Cabestany, bij Perpignan,
wordi het allemaal gemaakt en verkocht: Om
ie vingers bij of te likken.
www.confiserie-dutech.com

. Terra i Sol
- Ben je op zoek naar een leuk cadeau of een
souveniré Dan kun je een van de originele
& keramieken schalen van Terra i Sol kopen,

4 e Saintean, 66000 Perpignan,
.ceramique-terraisol.com

nchois Roques

Collioure kun je nog zien hoe de ansjo-

s met de hand worden ontgraat en ver-

eikl. 17 route d’Argelés, 66190 Collioure,
033] 4 68820499,

Www.anchois-roque.com
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PYRENEES-ORIENTALES
¥ Coup de ceeur! (favoriet adres van de redactie)

! De winkel van Patricia Barthas met confituren,

siroop, azijn en bier op basis van caciusvijgen.
Place Basséres (/o nr. 2, 66650
Banyuls-surmer, (0033} 6 14017115

Les Palmiers
Een gastronomisch restaurant waar je in de

i watten wordt gelegd door de Viamingen Bart

Thoelen en Gina Vandebeek. les Palmiers,
sinds 2010 met een Michelinster bekroond,

is ondergebracht in een prachtig gebouw in
i het karakteristieke dorp Laroque-des-Alberes.
i lunchmenu € 24, (0033) 4 68897361,

i www.lespalmiers.eu

Le Sole Mio

Topas, calamares en zarzuela (visschotel) aan
het strand in PortVendres. Prachtig uitzicht op
zee. Ca. € 35 a la carte. Plage de Paulliles,
66660 PortVendres, (0033) 4 68823562,

solemiorestaurant.com

! La Galinette

fn Perpignan moet je zeker eens vis gaan

© efen in Lo Galinetie, dat bekend staat als een
! van de besfe visrestaurants van de streek.

lunchmenu € 19, diner € 55.
23 rve Jean Payra, 66000 Perpignan,
[0033) 4 68350090

Le Petit Gris
le Petit Gris, aan de rand van het pittoreske
Tautavel, heeft een groot aantal Catalaanse

sireekgerechien op het menu (vanaf € 20)
i staan. Route d'Estagel, 66720 Tautavel,

(0033) 4 68294242, lepetitgris.eresto.net

L~ I !

Les Il Mas

Een typisch Catalaans hotel in Cabestany,

vlakbij Perpignan, het strand en de bergen.
Tweepersoonskamer vanaf € 89.

I rve Madeleine Bres, 66330 Cabestany,

www.les2mas.com

Les Buis

Chambres d'hétes in een charmant dorpshuis
in llle-sur-Tat vol oude meubels en mooie
schilderijen.

Tweepersoonskamer € 75 - € 95 incl. ontbijt.
37 e Carnot, 66130 lle-sur-Tét,

www. lesbuis.com, (0033) 4 68842767

L'Espinet

Als je graag zelfstandig de streek verkent, is
vakantiepark UEspinet Vacances een han-
dige vitvalsbasis. Het ligt tussen Perpignan
en Carcassonne en biedt alle comfort: er
zijn tennisbanen, zwembaden en een meer
waarin je kunt zwemmen, voetbolvelden,
kinderactiviteiten en een wellnesscentrum met
spa. Er is een ruim assortiment woningen voor
drie tof acht personen met privéterras en tuin.
UEspinet Vacances, 11500 Quillan,

www. lespinet.com

Frokiisth®

Vanuit Utrecht is het iefs meer dan 1300 km
rijden tot Perpignan, een rit van zo'n twaalf
uur over autoroutes. In Perpignan is een
tgv-station [circa 10,5 uur met de trein vanaf
Amsterdam] en je kunt met Transavia goed-
koop vliegen naar Girona [Noord-Spanje] en
daarvandaan met een huurauto reizen.
Meer informatie: www.sunfrance.com
www.tourisme-pyrenees-orientales.com
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